
 

De vier prinsesjes 

 

Zoals je weet bestaat de wereld uit allemaal landen en koninkrijken die grenzen aan elkaar of aan het 

water. Zo ligt Nederland tegen Duitsland aan en België en ligt Spanje tegen Frankrijk en Portugal aan. 

In de wereld van dit verhaal bestaan 4 koninkrijken. Deze wereld heeft de vorm van een cirkel 

waarbij er een recht kruis loopt door de wereld en daarmee de wereld is verdeeld in 4 koninkrijken. 

Elk koninkrijk met zijn eigen koning en elke koning met zijn eigen prinsesje. Deze prinsesjes worden 

later, als hun vaders het koningschap niet langer kunnen volbrengen, de koningin van hun eigen deel 

van de wereld.  

Ik zal de prinsesjes eerst eens even aan je voorstellen: 

Prinses Twee woont in het Koninkrijk rechts boven in de cirkel. Het is een prachtig koninkrijk met veel 

goud en zilver en alles is er super netjes. De prinses heeft waanzinnig veel prachtige jurken en nog 

veel meer fantastische schoenen. Elke dag komt de kapper om haar haren mooi te kammen en haar 

make up te doen. De prinses ziet er altijd magistraal uit. Ze vindt het belangrijk om er goed uit te 

zien, want, zegt ze, ze is het visitekaartje van haar land. Ze heeft dan ook veel bedienden die zorgen 

voor allerlei klusjes in haar kasteel want dat kan ze zelf natuurlijk niet doen. Dan wordt ze vies of 

gaan haar nagels stuk. Ze wandelt veel door de kasteeltuin en kijkt reuze vaak in de spiegel. 

Prinses Drie woont in het koninkrijk links onder in de cirkel. Dit is een koninkrijk dat erg lijkt op het 

koninkrijk van prinses Twee. Dat komt omdat de koning van dit koninkrijk heeft gezien hoeveel 

pracht en praal koning Twee heeft en hij wil graag meedoen met deze koning. Het kan natuurlijk niet 

zo zijn dat zijn koninkrijk minder zou zijn dan een ander. Daarom heeft hij zijn kasteel net zo laten 

bouwen als het kasteel van koning Twee en koopt hij voor zijn dochter dezelfde jurken als prinses 

Twee heeft. Prinses Drie, de dochter van deze koning, is erg lief en wat verlegen. Ze is heel 

voorzichtig en wil het voor iedereen altijd goed doen. Zo durft ze haar vader ook niet tegen te 

spreken en draagt ze de jurken die hij voor haar koopt, ook al kan ze daar niet zo lekker in spelen.  

Dan hebben we nog prinses Vier. Zij woont in het koninkrijk rechts onder in de cirkel. Van haar weten 

we niet zoveel. Om het koninkrijk heen staat een grote heg, zodat het kasteel wat aan het oog 

onttrokken wordt. De koning is wat op zichzelf en men hoort weinig van wat zich daar afspeelt. 

Dan zijn we bij het laatste koninkrijk aangekomen. Het koninkrijk van prinses Eén. Om haar draait dit 

verhaal. Zij woont in het koninkrijk links boven in de cirkel. Een heel normaal koninkrijk met een 

koning die hard werkt om de mensen in zijn koninkrijk tevreden te stellen en te zorgen dat het veilig 

is in het land. Prinses Eén is een eerlijke, behulpzame en verantwoordelijke prinses. Wat zullen we 

over haar zeggen. Ze schijnt slim te zijn en erg nieuwsgierig. Laten we eens kijken wat zich in het 

kasteel van haar afspeelt…. 

Prinses Eén loopt heen en weer door de grootste kamer van het kasteel. Ze voelt zich onrustig en wil 

iets gaan doen maar ze weet niet wat. “Wat ben je toch onrustig”, zegt de koning. “Wat is er aan de 

hand? “Ik verveel me papa”, zegt de prinses. “Ik weet niet wat ik moet doen”. “Mmm, dat is 

vervelend prinsesje lief”. “Maar jij bent een behulpzame, verantwoordelijke en slimme meid. Jij kunt 

vast wel iets bedenken”. Het prinsesje hoort de woorden van haar vader. Behulpzaam….zou ze 

iemand kunnen helpen in het kasteel? Verantwoordelijk….zijn er nog taken waar ze aan zou kunnen 

werken om nóg beter prinses te kunnen zijn? Slim…..Ha, ha, jazeker wel! Ik heb veel meer zin in 



spelen. Ik ben tenslotte een prinsesje en geen koningin. Ik kan nog genoeg behulpzaam en 

verantwoordelijk zijn! Ik ga iemand zoeken om mee te spelen. Ik ben superslim! 

En zo ging prinses Eén op weg naar prinses Twee. Wie weet wil zij ook wel spelen. Ze zijn ten slotte 

allebei prinsessen! Prinses Eén steekt het koninkrijk over en klopt aan bij het kasteel van prinses 

Twee. Een bediende doet open en brengt haar bij prinses Twee. “Hoi prinses Twee, heb je zin om 

met mij te spelen?” ”Ik verveel me”, zegt prinses Eén. Prinses Twee kijkt vanuit de spiegel naar wie 

daar binnenkomt. “O, nee”, zegt ze. “Spelen? Dan worden mij kleren vies. Ik heb net een nieuwe jurk 

gekregen van mijn vader en die wil ik absoluut niet vies maken!” “Maar we hoeven ook niet vies te 

worden, als we spelen”, zegt prinses Eén. “We kunnen puzzelen of een wandeling maken”. “Nee”, 

zegt prinses Twee. “Dat gaat echt niet want mijn haar moet opnieuw gekamd en mijn make up zit 

niet goed en ik heb al afgesproken met prinses Drie en met jou er bij wordt het veel te druk”.  

Teleurgesteld loopt prinses Eén het kasteel weer uit. Wat jammer. Ze wilde zo graag samen spelen 

want samen is zo gezellig en het is fijn om vriendinnen te hebben. Al denkend steekt ze het koninkrijk 

over en komt aan bij het kasteel van prinses Drie. Ze klopt aan de deur en natuurlijk doet een 

bediende open, want als het kasteel van koning Twee een bediende heeft om open te doen, heeft 

het kasteel van koning Drie dat natuurlijk ook. En zo komt prinses Eén uiteindelijk aan bij prinses 

Drie. “Hoi prinses Drie, heb je zin om met mij te spelen?” Vraagt prinses Eén. “Eh, ja dat heb ik 

natuurlijk wel maar eh dat wordt een beetje lastig zie je..” “Nee”, zegt prinses Eén. “Wat is daar nou 

lastig aan?” “Het is toch leuk om samen te spelen?” “We kunnen buiten spelen, knikkeren, 

schommelen in de kasteeltuin.” “Je zegt het maar”. Prinsesje Drie kleurt rood. “Ik heb met prinses 

Twee afgesproken.” “En zij vindt het niet leuk als er te veel prinsesjes zijn want dan is het te druk”, 

zegt ze. “Sorry…” 

Verdrietig loopt prinses Eén terug naar huis. Ze loopt door de kasteeltuin naar de voordeur en smijt 

die met een smak dicht. “Hé, hé, wat een kabaal!” Roept haar vader, koning Eén, vanuit zijn 

werkkamer. “Wat is er aan de hand prinsesje?” “De andere prinsesjes zijn stom!” Zegt prinsesje Eén. 

“Ze willen niet met mij spelen.” “Ze spelen alleen maar met elkaar en ik mag niet meedoen!” 

“Prinsesje, prinsesje”, zegt koning één. “Dat is heel vervelend”. “Maar jij bent leergierig, nieuwsgierig 

en een doorzetter.” “Denk maar eens na, kijk eens verder dan de prinsesjes en geef niet op!” “Ga 

niet bij de pakken neer zitten.” “Jij wordt later de koningin van mijn koninkrijk!” “Vind je weg!” 

Nog steeds verdrietig staat het prinsesje op en loopt met hangende schouders de tuin in. Ze hoort de 

twee andere prinsesjes samen spelen in het koninkrijk er naast. Ze lachen en hebben plezier. Stiekem 

kijkt prinses Eén door een gaatje in de heg. “Hé prinses Eén”, zegt een stem. Het is de tuinman. “Wat 

zit jij daar te koekeloeren?” Prinsesje Eén voelt een naar gevoel in haar buik. “Ik mag niet meedoen, 

tuinman”, zegt ze. “Ah, mag je niet meespelen met de andere prinsesjes?” “Dat is niet leuk, 

prinsesje.” “Ik snap het gewoon niet.” “Het is niet eerlijk!” “Nee, prinsesje, het is onbegrijpelijk en 

zeker niet eerlijk”, zegt de tuinman. “Poeh, dat voelt zwaar hé? Even zitten hoor”, zegt de tuinman. 

Het prinsesje knikt. Ze voelt een traan over haar wang lopen. “Weet je, prinsesje, in het leven van 

een prinses zijn dingen soms niet eerlijk, is er verdriet en soms ook zelfs pijn”. “Waar voel je nu 

verdriet of pijn?” “In mijn hart”, zegt de prinses. “Zullen we dat samen een poosje voelen”, vraagt de 

tuinman? En samen zitten ze zo een poosje op het tuinbankje. 

Na een poosje staat het prinsesje op, loopt naar de koninklijke schuur en pakt haar koninklijke bal en 

loopt zonder omkijken dwars door de heg naar het kasteel van prinsesje Vier. Ze klopt op de deur van 

het kasteel en het prinsesje zelf doet open. Prinsesje Eén zegt: “Wil je met me spelen?” “Ja hoor, 

natuurlijk”, zegt prinsesje Vier. “Zullen we gaan knikkeren?” “Leuk, gezellig”, zegt prinsesje Eén. 

Samen lopen ze de tuin in en starten een potje knikkeren. Prinsesje Eén voelt zich weer blij en 



prinsesje Vier vertelt over zichzelf. Ze houdt van sporten en haar lievelingssport is hockey. Dat vindt 

prinsesje Eén super leuk. Zij houdt ook van hockey. Samen spelen ze de hele middag buiten en 

wanneer de kasteel-kok roept dat het tijd is om te eten, schrikt prinses Eén zich rot! “O, ik moet 

onmiddellijk naar huis, anders wordt de Koning boos want hij wil dat ik altijd op tijd ben. “Wat eten 

jullie vandaag”, vraagt prinsesje Vier? “Spruitjes”, zegt prinsesje Eén. “Ieuw, spruitjes”, zegt prinsesje 

Vier. Maar prinsesje Eén houdt van spruitjes en rent vlug naar huis. Net op tijd!  


